
Nieuwsbrief maart 2022 – april 2022 

 

Ja hoor, alweer een nieuwsbrief. De patchmadammekes naaien en quilten dat het een lieve 

lust is waardoor er weer heel wat moois te tonen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder veel animo gaan de wekelijkse en 

maandelijkse bijeenkomsten door in de Club in 

Vilvoorde 

 



Er worden workshops allerhande gevolgd 

 

 Duimquilten 

 
 

Op vrijdag 25 maart 2022 trokken wij op onbekend avontuur naar Antwerpen om er de 
duimquilttecniek te leren.  De locatie op Linkeroever ’de Meermin - Sea Scouts’ was een 
topper en het weer was erg zonnig. 
 
De cursus werd met volle overgave gegeven door Ilse De Beer. Ann, Monique en Martine 
volgden zeer aandachtig de interessante informatie en probeerden de techniek onder de 
knie te krijgen. Al zwetend en 
puffend begonnen wij te oefenen. 
Een muisje kon men horen lopen. 
Volle concentratie.....en ja, Ilse bleef 
volharden en ons motiveren. Na 
verloop van tijd kregen wij eindelijk 
de techniek in de duim. 
 
Dank aan Fernande om dit te 
organiseren en ons deze kans te 
geven.  
Het was een zeer leuke en fijne dag. 
 

 
Ann, Monique, Martine  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

Reverse applique : uitgelegd door Fernande en met veel goesting (en af en toe enig 

gekreun en gezucht) uitgevoerd door enkele van de patchmadammekes. Weer een techniek 

bijgeleerd. 

 

 

  

Denise Deleeuw 

Fernande Authuys 

Nele Berckmans 

Chantal Huybrechts 



 

 

 

 

 

 

  

Met mooie aantrekkelijke creaties als resultaat 

Chantal Huybrechts 

Heb onlangs een cursus "appliqué 
inversé" gevolgd bij Fernande,  veel 
plezier aan gehad en heb van de 
gemaakte blokken een kussensloop 
gemaakt. 
 

 

Ben ook bezig met de quilt van 
Margaret Mew. Die is normaal 
ongeveer 1.80m op 1.80 m. Veel 
te groot voor  mij, dus wat 
gepuzzeld en ik doe hem op +/- 
1m op 1 m. 
 

Groetjes Chantal Huybrechts 

 

Chantal Huybrechts 



Tijdens de stadsdag van Patchmadammekes van Vilvoorde was er een workshop paper 
piercing.  Ik had mij juist bij de 
groep aangesloten voor de 
lockdown en ben dus nog, qua 
technieken, een beginneling. 

Heb de workshop paper piercing 
meegedaan en na veel zwoegen, 
zuchten en herbeginnen begon 
ik het systeem toch te begrijpen.   

 

 

 

 

 

 

Ik heb ook deelgenomen aan de provinciale quiltdag in Erps Kwerps.  Dit was een heel fijne 
dag.  Ben daar verder gewerkt aan die paper piercing en dankzij de hulp van Fernande en 
Marleen heb ik het eerste stuk afgekregen.  Op naar de volgende drie. 

Er was ook een wedstrijd waar men het gewicht moest 
wegen van een zak met restantjes van stoffen.  Ik had 975 
gram ingevuld.  En…. Wonder boven wonder… het 
gewicht was 974 gram.  Bijgevolg was ik er het kortste bij.   

Voor mij zijn dit twee heel mooie dagen geweest.  Het zal 
een fijne herinnering blijven. 

 

Denise Deleeuw 



  Nog enkele sfeerbeelden van de zeer aangename Provinciale 

dag in Erps Kwerps. 

Fernande heeft zich daar vooral bezig gehouden met weer 

lostornen van wat verkeerd aaneen genaaid was even ervoor 



Elke week zijn er Patchmadammekes die naar onze zusterafdeling in Ukkel trekken, niet altijd op een 

even vlotte manier weliswaar. 

 

Het verhaal van Fernande : 

  

Gisteren ?  wat een leuke dag in Ukkel, babbelen, lachen en naaien, prachtig. 
Maar wat een expeditie om Ukkel Kalevoet te bereiken!  Normaal vertrekt de trein om 9u01 
in Vilvoorde. Trein komt af, wij op de trein.  Na een minuut zegt Denise : we zitten niet op 
de juiste trein, die gaat niet tot Nijvel maar stopt in het Zuidstation. Te laat, trein 
vertrekt.  Geen probleem zeg ik, dat is de trein met terminus Zuidstation en daar nemen we 
de andere tot in Nijvel. 
Ja! Dat dacht ik! Denise checkt op de site om te weten op welke spoor we de trein naar 
Nijvel kunnen nemen : en?  Oups!  Geen trein vanaf  Zuidstation tot Nijvel door werken. 
Geen probleem, er is een pendelbus weet ik nog van 3 jaar geleden. Toen nooit de bus 
gevonden maar ik weet nu waar hij zou moeten zijn...  Ja! dat was 3 jaar geleden! Geen 
pendelbus te zien, waar is die bus? Na wat rondvragen blijkt dat we een bus kunnen nemen 
tot ergens en daar een andere bus tot Kalevoet. Helaas rijdt die 2de bus niet tot Kalevoet 
wel tot Ukkel Stalle. 
Ons vervoersprobleem is dus nog niet opgelost en we besluiten dat het beter is terug te 
keren naar het Zuidstation.   
Nog wat rondkijken en vragen en : we moeten een tram nemen, van onder ... waar ? van 
onder?  We vragen het weer aan een chauffeur en ja! van onder is de metro! Natuurlijk! 
We zijn 2 u onderweg geweest in plaats van drie kwartier, van huis naar Huys. 
's Avonds natuurlijk ook geen trein. 
Gelukkig geeft een dame die naast Kalevoet woont ons het goede nummer van de tram en 
begeleidt ons zelfs naar de tramhalte.   
Volgende keer zijn er geen werk meer om naar Ukkel Kalevoet te gaan, de trein is toch 
gemakkelijker! 
 

 

Fernande Authuys 

 



 

Een poging om jongeren warm te maken voor onze zo geliefde hobby : 

 

Ik was uitgenodigd om een cursus patchwork te geven aan een vakantiegroep in 
Vilvoorde.  We kregen een zaal in het Bolwerk. 
Denise heeft mij geholpen, gelukkig. 10 kinderen tussen 10 en 15 jaar, met een leader die 
niet zeer aktief was. 
Eerst een woordje uitleg over wat patchwork is. 15 minutes stilte, ik hoop dat iedereen met 
andere ogen een western zal bekijken! Patchwork zoeken! 

 
 
 
 
 
 
Dan een zakje 
maken, enkelen 
konden naaien maar 
niet 
iedereen.  Jeugd 
heeft veel hulp 
gekregen van Denise 
en mij. Het was 
geen perfect werk 
want de tijd was vrij 
beperkt. 
Toch is het gelukt en 
enkele kinderen 
waren akkoord om 
op de foto te komen 
. 
Fernande Authuys 
 

  



Een greep uit de projecten waar de Patchmadammekes zich 

vol overgave op storten 

 

De Corinne & Cécile Quilt Along 

(https://www.facebook.com/groups/225377351208928) 

 

 

 

 

 

  

Fernande Authuys 
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https://www.facebook.com/groups/225377351208928


 

 

 
 

Nadine en haar 19th Century Quilt 

 

Beste quiltvriendinnen, hierbij een woordje bij de foto van de juist voltooide top van mijn 19th Century 
quilt … dit is de officiële naam. Zelf zou ik hem liever “de bloementuin“ noemen. Sinds ruim 2 decennia 
ben ik een bezoeker van de Carrefour Européen du Patchwork in Saint-Marie-au-Mines. De eerste jaren 
met mijn echtgenoot en later met onze vereniging BQ. En daar zijn niet alleen prachtige tentoonstellingen 
maar ook heel wat stofjes in aanbieding . Regelmatig kocht ik bij de stand van De Haan&Wagenmakers 
een pakketje stof van Heritage . Gewoon omdat ik deze mooi vond. Maar na enkele jaren komt de 
gedachte “wat doe ik met deze stofjes“ ?? En het antwoord kwam vorig jaar door een “project van de 
maand“ bij De Haan&Wagenmakers en dit met Heritage stofjes . Ik had al een heel pakket stoffen…. maar 
toch bij gekocht en aan de slag. Mijn vriendin Jeanne had ontdekt dat het patroon van deze quilt te vinden 
was in de “Quiltmania“ met de nummer 87 , 88 en 89. Dus een duik in de oude tijdschriften en ik kon aan 
de slag. Het was een uitdaging. Maar daar hou ik van en nu een goed jaar verder is de top klaar om te 
dubbelen en op de hand te quilten! Dat wordt ook een heel leuk werk. Gelukkig heb ik het traditioneel 
quilten en duimquilten reeds jaren onder de knie want dat zal bij deze quilt terug goed van pas komen. 

Nadine Van Nevel  
 



 

 

 

  

Wie is waar aan bezig of wie 

heeft wat afgewerkt? 

Chantal Huybrecht 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anne-Marie Blyaert 



Bijeenkomsten van de patchmadammekes van 
Vilvoorde in Café De Club 
 
Elke maand : laatste donderdag vanaf 13u, we 
blijven ook 's avonds tot 22u 
Elke week : donderdag vanaf 18u t/m 22u 
Adres lokaal : Café De Club, Toekomststraat 68, 
Vilvoorde. 
 
 
We gaan ook regelmatig naar Het Huys van Ukkel 
Calevoet, vanaf 10u t/m 16u (lunch mee nemen, 
dranken beschikbaar).   
Data op aanvraag via mail  : 
patchmadammekes@gmail.com 
 

 

 

Voor wie dacht dat er enkel en alleen wordt genaaid bij de Patchmadammekes 

mailto:patchmadammekes@gmail.com


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


